Woord van de week

Thema: schapenhaken

Geitenbreier

1. zeurder, suf iemand
2. nietsnut, lanterfanter, lamzwans
3. wat mn moeder me noemt als ik aan t rondkloten ben

Van oorsprong een scheldwoord dat is ontstaan in de jaren vijftig, waarschijnlijk in Amsterdam. In de jaren
zeventig kreeg het woord een postiviere associatie in het kinderprogramma ‘De film van Ome Willem’, waarin
Ome Willem zijn bandleden geitenbreiers noemde. De accordeonspeler heette bijvoorbeeld de ‘plasgeitenbreier’.

Wat noemen jouw ouder(s) je als je aan t rondkloten bent?

Heb jij een prachtig woord van de week? Mail het naar: woordvandeweek@nsaweb.nl of wvdw@nsaweb.nl voor als je te lui bent om het helemaal te typen
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